IN MEMORIAM DS. J. VAN DE HOEF

Jacob van de Hoef werd geboren op 29 november 1878 te Ede. Het sterven van zijn 59-jarige
vader in 1902 betekende een keerpunt in zijn leven. Niet alleen in maatschappelijke zin,
aangezien het boerenbedrijf door de weduwe en haar kinderen moest worden voortgezet, maar
ook in geestelijk opzicht. In 1910 emigreerde het gezin naar de Verenigde Staten, waar ze een
boerderij huurden in de omgeving van Sioux Center. Door de prediking van oefenaar Adr.
Van Dijke sloot het gezin zich in 1913 aan bij de Gereformeerde Gemeente, waar nog geen
drie jaar later Van de Hoef werd bevestigd tot ouderling. Enkele jaren later gevoelde Van de
Hoef zich geroepen om het Woord te verkondigen. Op dankdag 1924 sprak hij voor het eerst
in de gemeente. in 1928 werd hij toegelaten tot de volle bediening en door ds. Adr. van Dijke
bevestigd als herder en leraar in zijn woonplaats. Drie jaar later verwisselde hij Sioux Center
voor Rock Valley, waaraan hij tot zijn overlijden verbonden zou blijven.

Op maandagochtend 16 maart 1942 overleed hij, nadat twee maanden eerder leverkanker was
vastgesteld.

Bron: ‘In de hope des eeuwigen levens’ — Ds. Jacob van de Hoef



